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“2024 is weer begonnen” 
 
Hebben jullie mij gemist? 
Ik hoop dat u mij niet van nalatigheid beticht! 
Maar de (kerst)vakantie zat nog in mijn hoofd 
Een maand niet gedicht, zal beterschap tonen, beloofd 
 
In januari en februari van dit jaar niet getreurd 
Er is, wellicht door u niet altijd opgemerkt, toch veel gebeurt 
Zo was het ook dit jaar geen deceptie 
De activiteitencommissie organiseerde weer een nieuwjaarsreceptie 
 
Waar ik toch het meest van heb gebaald 
De Kerstversiering werd weer uit de hallen gehaald 
Het brengt ieder jaar toch weer een gezellige sfeer 
En proeft ieder jaar naar meer en meer 
 
De speedgate van de parkeergarage ging vaak bij het uitrijden niet open 
Moest er weer zachtjes met de auto naar achteren worden geslopen 
Gelukkig heeft een rode knop de oplossing gegeven 
Nu kunt u zich zonder zorgen naar de uitgang begeven 
 
Ik weet niet of u het heeft gezien 
Maar 2 hallen zijn van een nieuw verfje voorzien 
Dit was zeker niet overbodig 
Gezien de vlekken op de muren, echt wel nodig 
 
De jaren van ons complex beginnen te tellen 
En we zullen het met meerdere opknapbeurten moeten stellen 
Het bestuur en de Technische Commissie zullen er voor u zijn 
Om plezierig en prettig te kunnen wonen aan het Triasplein 
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